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Een nieuwe geschiedenis begon toen Asha, Hoop, naar Suriname kwam 
De aarde kreeg smaak. Als nooit voorheen! 
Rijkdommen leefden op in de tuinen. Voor iedere stam 
Ja, hoop werd reden!  Voor iedereen  

Dharminder werkte hard  
Vrouwe Zondag ondersteunde hem aldoor. Als geen één ! 
Faruk hoefde geen honger te lijden. Geen smart 
Hoop bracht tevredenheid. Voor iedereen 

Lalla Rookh bracht ook de Bhagwad Gita. En andere faam 
Hare Krishna zingend verdween ieders verdriet. Van elk huis, van elke deur 
Ishwar, Allah en Jezus brachten iedereen samen 
Hoop gaf iedereen kleur 

Het leven overwon al onze grieven 
De arbeiders riepen ook op tot verandering. Dat! moet iedereen weten 
De geldschieter kon Hoop niet meer stoppen. Geen Hoop-dieven! 
En Asha? Zij zal de eerste boot blijven koesteren. En nimmer vergeten 

Moeder kreeg koeien en andere spullen 
Kleintje Nandni timmerde er ook flink op los 
Ook Oom’s ogen konden zich met tranen vullen 
Hoop is soms wel verdwenen… als een sluwe vos 

In de naam van kleine zoetigheden hebben wij gewerkt 
Quintus Bosz werd ook een familienaam 
Hoop blijft groeien en wordt gesterkt 
Suriname is immers verbonden met God Sri Ram                                                                     
Hoop blijft groeien en groeien. Over de grenzen  
Van Suriname naar Nederland en zo door  
Met meer idealen en wensen  
Kleurrijke namen zetten zich zo voort 

Sita wordt Sandra. Tjandrá, Alexandra, allemaal komen ze bij elkaar 
Hoop houdt ons allen bij mekaar 
Intellectuelen worden ingenieur 
En Asha? Mevrouw Asha wordt uniek nieuws of primeur! 

Triomf zal er zijn in elk land 
Als er vertrouwen is in elk hart 
Nieuw huis zal er zijn bij elke geboorte. Bij elke start! 
De kracht van welvarendheid is in eenieder, in elke immigrant 

Ja, Overwinning is er! 
Voor elke immigrant, voor elke reiziger  
Ongeacht geloof of kleur 
Hoop?! Stelt nooit teleur… 
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